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Ps.67:1

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde

elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend’,

zo, dat allerwegen

ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

Gez. 305:1

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens van dwang gered,
weer in het licht geheven.

als’s Heren woord weerklinkt met
macht

wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim

van’s Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus’ wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

Gez.182:1en6

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gez.178:1en 4

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison

Om het brood, Heer, dat Gij breekt
om de beker die Gij reikt,

om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison

Gez.457:3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Gez.51: 3

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt, en uw bloed
wordt wijn, en uw lichaam brood voor
wie hongerig zijn, en uw naam wordt
een lied in mijn mond.

Gez.392:1en3

Blijf mij nabij, wanneer het duister
daalt,

De nacht valt in, waarin geen licht
meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis,
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan
Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.



